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Sint-Janskathedraal 's-Hertogenbosch
Algemene informatie en opgave
Secretariaat parochie Sint-Jan (plebanie)

Geopend: maandag, dinsdag en donderdag tussen 9.30 en 12.30 uur

adres: 0 Choorstraat 1
5211 KZ 's-Hertogenbosch

telefoonnummer: 073 — 613 03 14

® @ 6

e-mailadres: secretariaat@sintjandenbosch.nl
website: www.kathedraalschool.nl
Locaties

Plebanie, Choorstraat 1 ‘s-Hertogenbosch
Sint-Janskathedraal, Torenstraat 16 's-Hertogenbosch
Franciscushuis, Van der Does de Willeboissingel 11 ‘s-Hertogenbosch
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Als pelgrims van hoop Gods liefde leren leven

Onder deze titel gaat een nieuwe seizoen van de Kathedraalschool van start. ‘Gods
liefde leren leven’ is al enige jaren het vertrouwde motto van onze Kathedraal-
school. Dit seizoen wordt het gecombineerd met het motto dat Paus Franciscus
heeft gekozen voor het Heilig Jaar 2025: ‘pelgrims van hoop’. Het programma voor
2024 - 2025 bevat enkele vertrouwde activiteiten, maar ook nieuwe. Nieuw deze
keer zijn enkele bijeenkomsten die overdag plaatsvinden. Zo hopen wij tegemoet
te komen aan ieders wensen.

We laten ons bijzonder leiden door het Heilig Jaar 2025 dat op Kerstavond in Rome
wordt geopend. Zo zullen de acht Sint-Jansavonden gehouden worden rond de
pelgrimages in de grote Wereldgodsdiensten en over wat minder bekende bede-
vaartsplaatsen. In de aanloop naar het Heilig Jaar, ook wel Jubeljaar genoemd,
nodigt de Paus ons uit stil te staan bij het gebed. Gebed als de geestelijke motor
van ons leven, als de ademhaling van onze ziel. Het thema gebed zal in een tweetal
cursussen worden belicht. Uiteraard ontbreekt de geloofscursus niet en lezen we
verder in de ‘Jezusboeken’ van Paus Benedictus XVI.

Vanuit de Middeleeuwen waren kathedralen niet alleen plaatsen waar het geloof
werd gevierd, het werd er ook onderwezen. De Kathedraalschool wil in die kerke-
lijke traditie staan. Wij nodigen u uit om als pelgrims van hoop Gods liefde te leren
leven. Wij hopen u bij één of meerdere activiteiten te mogen ontmoeten. Het is
goed en zinvol om samen ons geloof te delen en er over te spreken. De Kathedraal-
school biedt daarvoor alle ruimte. Van harte welkom!

Pastoraal team parochie Sint-Jan
Diaken Tim Bangert

Diaken Wilchard Cooijmans
Plebaan Vincent Blom

Anne van Beljouw (secretariaat)
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Sint-Jansavonden

In aansluiting bij het motto van het Heilig Jaar is er voor de Sint-Jansavonden gekozen
voor een reeks van acht avonden over bedevaarten en bedevaartplaatsen.

Tijd: 19.30 uur
Locatie:  Plebanie

|  Bedevaarten in de wereldgodsdiensten

Maandag 7 oktober: Bedevaarten in het jodendom

Dr. Jean Bastiaens, diaken, exegeet, oud directeur van het Vlaamse Bijbelhuis en
medewerker aan diverse bijbelvertalingen, zal ingaan op bedevaarten in het joden-
dom. Vanuit zowel het Oude- als het Nieuwe Testament weten we dat het volk
van Israél op pelgrimage ging. De pelgrimstocht als één van de vele uitdrukkingen
om de God van Israél te ontmoeten en Hem met een offer te eren.

Maandag 18 november: Bedevaarten in de islam

Pater Jan Peters, jezuiet, islamoloog en arabist spreekt opnieuw voor de Kathe-
draalschool. Hij is inmiddels een vaste inleider waar het de relatie christendom
- islam aangaat. Deze avond spreekt hij over bedevaarten in de islam. De Hadj is
de bedevaart die iedere moslim die daartoe in staat is, minimaal één keer moet
maken. Maar er zijn ook andere pelgrimages binnen deze godsdienst.

Maandag 27 januari: Bedevaarten in het christendom

Mgr. Herman Woorts, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht en namens de
Nederlandse Bisschoppenconferentie verantwoordelijk (referent) voor de bede-
vaarten. Christenen, katholieken, trekken naar heilige plaatsen om zich daar in hun
geloof te sterken: het Heilig Land, Rome, Lourdes en Fatima zijn enkele van de gro-
te bedevaartsplaatsen waar jaarlijks velen naar pelgrimeren. Maar ook dichterbij:
Kevelaer, Heiloo of ‘'s-Hertogenbosch. Mgr. Woorts spreekt ons over de betekenis
van de bedevaart in het christendom en in de R.K. Kerk in het bijzonder.

Donderdag 20 februari: Seculiere bedevaarten

Niet alleen vanuit religieuze overtuiging maken mensen een pelgrimage. Zovelen
gaan vandaag te voet of per fiets naar bijvoorbeeld Santiago de Compostela of
Rome. Omdat niet het religieuze het (eerste) doel is, spreekt men ook wel van secu-
liere bedevaarten. Wat drijft mensen om, dikwijls alleen, naar Santiago te lopen of
te fietsen? Hoe beleven zij zo'n pelgrimage en wat brengt het te weeg in hun leven.
Diaken Albert Soeterboek, werkzaam in de parochie van Drunen en Elshout, is deze
avond onze inleider. Zelf heeft hij de tocht naar Santiago de Compostela te voet
afgelegd en mede vanuit zijn eigen ervaringen belicht hij deze vorm van bedevaarten.
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I Bedevaartplaatsen in Europa en wereldwijd

In een Heilig Jaar met als motto ‘pelgrims van hoop’, past het te spreken over be-
devaartsplaatsen. In een Heilig Jaar worden gelovigen immers opgeroepen om een
pelgrimage te maken.

Donderdag 6 maart: San Giovanni Rotondo, Italié (H. Pater Pio)
Inleider is pastoor Jeroen Smith van de H. Lodewijkkerk te Leiden. Pastoor Smith is
actief bij het Katholiek Alfa Centrum en heeft gepubliceerd over de Heilige Pater Pio.
San Giovanni Rotondo is een geliefd bedevaartsoord in Italié en de devotie tot Pater
Pio, die de stigmata mocht ontvangen, is groot. In en buiten Italié zijn er de Pater
Pio-gebedsgroepen. Zijn bedevaartsplaats is ons misschien wat minder bekend.

Donderdag 13 maart: Assisi - Italié (Z. Carlo Acutis)

Wie Assisi zegt, zegt Franciscus en Clara. Dat zijn de bekende heiligen van deze
Italiaanse plaats. Maar er is nog een (bijna) heilige: Carlo Acutis. Nu nog zalig, maar
waarschijnlijk wordt hij in het Heilig Jaar heilig verklaard. Carlo Acutis (1991-2006)
was een in Engeland geboren Italiaanse katholiek en websitedesigner. Hij stond
bekend om zijn vrolijkheid, computervaardigheden en diepe toewijding aan de Eu-
charistie. Op 15-jarige leeftijd overleed hij aan de gevolgen van acute leukemie. Hij
beschreef op zijn website alle Eucharistische wonderen die er wereldwijd hebben
plaatsgevonden en verspreidde deze via de sociale media. Zijn lichaam ligt, gaaf
bewaard, in de Kerk van Maria Maggiore in Assisi. Inleider deze avond is: Ben Tax,
voorzitter en oprichter van Stichting Acutis.

Donderdag 20 maart: Lisieux, Frankrijk (H. Teresia)

Inleiders zijn diaken Wilchard Cooijmans en zijn echtgenote Liesbeth. Beiden zijn
thuis in de spiritualiteit van de Karmelorde en in het leven van Teresia en haar ouders,
Louis en Zélie Martin, die eveneens heilig zijn verklaard en in de basiliek van Lisieux
liggen begraven. Hun dochter rust in een schrijn in het Karmelklooster van Lisieux.

Donderdag 27 maart: Guadalupe - Mexico (H. Juan Diego)

Inleider is pastoor Luc Buyens van de parochie H. Bernadus te Bergeijk e.o.

Pastoor Buyens is groot kenner van Mariaverschijningen, bezocht vele bedevaarts-
plaatsen, waaronder die van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe waar de Moeder
Gods in 1531 verscheen in het dorp Tlatelolco, gelegen in het huidige Mexico-Stad.

Kathedraalschool 2024-2025 bladzijde 5

Z
i
(=]
Z
o
>
<<
(%)
Z
<
o
=
Z
(%]




o)
m
i
z
=
Zz
o)
(%]
>
<
o
Zz
o
m
Z

Bezinningsavonden
I  Het christelijk gebed

In de aanloop naar, en tijdens de viering van het Heilig Jaar nodigt Paus Franciscus
ons uit om stil te staan bij het gebed. Voor velen is het gebed iets vanzelfsprekend,
voor anderen is het dikwijls heel moeilijk. Hoe maak ik het stil in mijn leven en hoe
te bidden in tijden van verdriet en lijden? Wat is gebed, hoe bid ik goed en welke
vormen van gebed kennen wij. In een drietal avonden staan we bij deze vragen en
onderwerpen stil.

Dinsdag 1 oktober:
Wat is gebed / getijdengebed en liturgisch gebed, door plebaan Vincent Blom

Dinsdag 15 oktober:
Contemplatief gebed, door mevrouw Liesbeth Cooijmans

Dinsdag 5 november:
Gebed van alle dag, door de diakens Tim Bangert en Wilchard Cooijmans

Inleiders: pastores Parochie Sint-Jan
Tijd: 19.30 tot 21.00 uur
Locatie:  Bouwloods

Il Martelaren van de Tweede Wereldoorlog

2025 staat in het teken van de viering van 80 jaar bevrijding. In oktober 1944 werd
de stad ‘s-Hertogenbosch bevrijd en 5 mei 1945 is de nationale viering van de be-
vrijding. Miljoenen mensen, militairen en burgers, zijn in deze gruwelijke oorlog ge-
sneuveld. Onder hen de vele joden die zijn omgekomen in de Duitse vernietigings-
kampen, maar ook vele priesters en religieuzen zijn het slachtoffer geworden van de
nazi-terreur. In de maand mei staan we hierbij stil in een viertal bezinningsavonden.

Tijd: 19.30 tot 21.00 uur
Locatie:  Plebanie
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Dinsdag 6 mei: De Jodenvervolging

De uitroeiing van het joodse volk liep als een rode draad door het nazi-tijdperk. Nog
steeds dragen ex-gevangenen van de concentratiekampen, of hun directe naza-
ten, de wonden en de pijn met zich mee. Rabijn Tzvi Marx werd geboren in Frank-
rijk tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het gezin moest vluchten naar Zwitserland.
Thans doceert hij over het Jodendom en is een veelgevraagd spreker op congressen
en andere bijeenkomsten. Als geen ander weet hij van de Jodenvervolging in de
jaren van het Derde Duitse Rijk en van het antisemitisme in onze dagen.

Dinsdag 13 mei: Kapelaan Koopmans - Titus Brandsma

Op 9 augustus 1944 werd de Bossche kapelaan Harry Koopmans vermoord. Deze
avond staan we stil bij zijn leven en sterven. Plebaan Vincent Blom zal de inleiding
verzorgen en we bezoeken de gedachteniskapel in de Sint-Jan waar de slachtoffers
van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht. Zo staan we ook stil bij Titus Brands-
ma. Hij werd immers op 17 juni 1905 in de Bossche kathedraal tot priester gewijd.

Dinsdag 20 mei: Het gezin Lob

De joodse familie Ldb, die zich vadr de oorlog had bekeerd tot het katholieke ge-
loof, werd het slachtoffer van een vergeldingsactie van de Duitse bezetter. Drie
broers Lob waren als trappist ingetreden in de abdij Koningshoeven (Berkel-En-
schot), hun drie zussen deden dat in het toenmalige trappistinnenklooster Ko-
ningsoord. Op 2 augustus 1942 werden ze alle vijf door de nazi's uit hun klooster
gehaald om uiteindelijk naar Auschwitz te worden afgevoerd. Broer Hans, de enige
niet-geestelijke van het gezin, kwam in 1945 om het leven in concentratiekamp
Buchenwald. De huidige abt van Koningshoeven, Dom Isaac Majoor, spreekt deze
avond over het leven en sterven van de kinderen van het gezin Léb.

Dinsdag 27 mei: H. Maximiliaan Kolbe

Maximilliaan Kolbe (1894-1941) was franciscaan-conventueel, priester, missiona-
ris, kloosterstichter en journalist. Vanwege zijn verzet tegen de nazi-overheersing
werd hij naar Auschwitz gestuurd. Pater Kolbe bood zich daar aan als plaatsver-
vanger voor een ter dood veroordeelde medegevangene met de woorden: “Laat
mij zijn plaats innemen. Ik ben oud. Hij heeft vrouw en kinderen.” Op 14 augustus
1941 werd Maximiliaan Kolbe ter dood gebracht. Pater Scholten, franciscaan-con-
ventueel en kenner van het leven van zijn medebroeder neemt ons mee in het
leven van deze bijzondere martelaar die in 1982 door Paus Johannes Paulus Il werd
heiligverklaard.
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Il Heer, leer ons bidden

Het seizoen van de kathedraalschool opent met enkele avonden over gebed en
sluit er ook in de maand juni mee af. In vier cursusavonden gaat de inleider, mgr.
Joris Schréder, in op het gebed. De Catechismus van de katholieke Kerk schenkt
hier gedetailleerd aandacht aan: de achtergrond van ons gebed, het specifiek chris-
telijke, verschillende gebedsvormen, luisteren, stilte, gevoel en verstand, gebed en
liturgie, danken en smeken, obstakels bij gebed, hulpmiddelen, heiligen als gidsen
voor ons bidden en nog veel meer.

Een praktische leesgids (uitgave bisdom Den Bosch) helpt om dit materiaal - met
intro’s en leesopdrachten - toegankelijk te maken en zal - tegen een bescheiden
vergoeding - op de eerste avond aan elke deelnemer ter hand worden gesteld.
Men vindt onderwerpen als: theologie van het gebed, wat maakt gebed christe-
lijk?, bidden in de Bijbel, gebedshoudingen, hoort God ons echt?, gebedsvormen
en -plaatsen, heiligen bieden oriéntatie, intenties en voorbeden, gebed als genade
en bidden met/tot Maria.

Bezit van het Catechismus-handboek is raadzaam, doch niet noodzakelijk.

Inleider:  mgr. Joris Schroder

Data: donderdagen 5, 12, 19 en 26 juni
Tijd: 19.30 tot 21.30 uur

Locatie:  Bouwloods




Meimaandlezing

Anna Catharina van Hees en de Zusters van de Choorstraat

Dit jaar staat, in een tweeluik, de congregatie van de Dochters van Maria en Jo-
seph centraal tijdens de meimaandlezing. Deze congregatie, die wij beter kennen
als ‘De Zusters van de Choorstraat’, heeft een sterke band met de Zoete Moeder
en de kathedraal. Op 28-jarige leeftijd wordt de jonge priester Jacobus Heeren ka-
pelaan van de Bossche Sint-Jacobsparochie. Heeren trekt zich het lot van de vele
armen en behoeftigen in de stad aan.

In 1816 vindt hij aansluiting bij het liefdewerk van een aantal Bossche (leken)vrou-
wen via zijn biechteling Anna Catharina van Hees. Samen met haar en een van haar
vriendinnen (Petronella Coppens) leiden de Liefdewerken naar een hoger doel: de
Stichting van een Congregatie van Liefdezusters. Op 7 juli 1820 betrekken Anna
Catharina van Hees en vier andere vrouwen een huis in de Choorstraat. Dit is het
begin van de Congregatie.

Anna Catharina van Hees werd de eerste Algemene Overste van de Congregatie.
Dit jaar wordt herdacht dat Anna Catharina 200 jaar geleden overleed.

Inleider:  Charles Caspers (theoloog en kerkhistoricus)
Data: donderdag 8 en 22 mei
Tijd: 19.30 uur

Locatie:  Plebanie
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__Jos!

In een reeks van tien avonden wordt kennis gemaakt met het christelijk geloof. De
geloofsbelijdenis, de geboden, sacramenten en liturgie, het gebed, de Bijbel. Alles
passeert tijdens de avonden de revue. Deze reeks avonden is er voor hen die zich
willen verdiepen in het christelijke en katholieke geloof als een eerste of een her-
nieuwde kennismaking. Deze avonden worden georganiseerd door de parochie van
de Sint-Jan in samenwerking met het Stadsklooster San Damiano.

Inleiders: team van de Broeders Franciscanen en de pastores van de Sint-Jan
Data: maandagavond 20 januari, 3, 10, 17 en 24 februari

10, 17, 24, 31 maart en 7 april
Locatie:  Franciscushuis, van der Does de Willeboissingel 11 (San Damianoklooster)

Drie avonden voor ouders met jonge en opgroeiende kinderen. De jaren van op-
groeiende kind(eren) geven de kans het allerbeste van jezelf in te zetten voor hun
opvoeding. Wie weet hoort je geloof wel bij het allerbeste dat je ooit ontvangen
hebt. Dan wil je je kinderen graag toegang geven tot deze rijkdom. Maar hoe?
De tijden veranderen. Kerk en geloven liggen onder druk, van binnen uit en van
buiten af. Hoe ben je in deze omstandigheden School van liefde, huiskerk? In drie
bijeenkomsten gaan we in op deze vraag. Onderlegger hierbij is de apostolische
exhortatie over de liefde in het gezin: Amoris Laetitia’; de vreugde van de liefde.
Steeds vertrekken we vanuit de concrete situaties in onze gezinnen, omdat God
daar altijd, en nu al aanwezig is. De avonden worden begeleid door Manon van den
Broek, pastoraal werker in de parochie H. Oda te Sint-Oedenrode, Son en Breugel,
geestelijk begeleider en theoloog (2005), moeder van drie volwassen kinderen. Hu-
welijk en gezin zijn steeds een focuspunt in haar studie en werken geweest.

1. Waar schijnt het Licht al? Wat maakt jullie onrustig? Waar gaat je verlangen
naar uit?

2. Woorden en verhalen, spulletjes als symbolen, gebed, gebaar en ritueel; essen-
tiéle ingrediénten voor geloofsopvoeding.

3. Het gezin als school van liefde en geloof. Hoe beweegt ons geloof, hoe be-
weegt onze liefde? Waar vindt ons gezin een gelovige bedding?

Inleider:  Manon van den Broek, pastoraal werkende

Data: woensdagavond 29 januari en 12 februari, maandagavond 24 februari
Tijd: 20.00 tot 21.30 uur

Locatie:  Plebanie
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Onder de titel ‘Met Marcus in de voetsporen van Jezus' zal diaken Vladimir Palte
een reeks bijeenkomsten rond de Bijbel leiden. Het evangelie van Marcus is het
oudste van de vier evangelién in het Nieuwe Testament. Voor Marcus is vooral
duidelijk: Jezus is de Christus, Zoon van God. Met deze woorden opent hij zijn
evangelie. Maar wie zeggen wij, de lezers van het Marcusevangelie, dat Jezus is?
Om dat te ontdekken neemt de evangelist Marcus ons mee op een boeiende reis in
de voetsporen van Jezus. Een reis die loopt van Jezus’ doop in de Jordaan tot aan
zijn verrijzenis. Een reis tijdens welke Jezus zijn identiteit niet zomaar prijsgeeft.
Naast een inleiding is er gelegenheid tot uitwisseling en gesprek.

Inleider:  diaken Vladimir Palte

Data: donderdagen 17 en 31 oktober, 14 en 28 november. 12 december,
g en 23 januari, 6 en 20 februari en 13 maart
Tijd: 14.00 tot uiterlijk 16.00 uur

Locatie:  Plebanie

Wanneer heb je voor het laatst een goed gesprek gehad, over dingen die er echt
toe doen? In de serie ‘In gesprek’ doen we wat de titel al doet vermoeden: we gaan
met elkaar in gesprek. Aan de hand van een korte inleiding op het thema van de
bijeenkomst praten we over allerlei dingen die te maken hebben met ons geloof en
ons leven. Voor de inleiding volgen we de filmreeks ‘Sycamore’ (= de vijgeboom),
waarin een Engelse priester ons op een inspirerende manier vertelt over het thema.
De bijbehorende gespreksvragen nodigen ons uit daar samen verder op in te gaan.

Enkele van de twintig thema’s zijn:
e Op zoek naar geluk

e Het bestaan van God

e Het geschenk van het geloof
e De saciale leer van de Kerk

e De heilige Eucharistie

e Maria en de hoop op de hemel

De bijeenkomsten worden gehouden in de Bouwloods, op de eerste vrijdag van
de maand van maand van 10.30 tot 12.00 uur. De bijeenkomsten zijn ook los van
elkaar te volgen.

Begeleider: diaken Wilchard Cooijmans

Data: vanaf januari iedere eerste vrijdag van de maand
Tijd: 10.30 tot 12.00 uur

Locatie:  Bouwloods
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V Liturgie en kerkelijke kunst in de Goede Week en Pasen

Hoogtepunt van het liturgisch jaar is de viering van het Pasen van de Heer. ledere
zondag viert de Kerk in de H. Eucharistie Christus’ opstanding uit de dood, maar
éénmaal per jaar wordt dit op heel bijzondere wijze gedaan. In de Goede Week,
en heel bijzonder tijdens het Paastriduiim, vieren wij de kern van ons christelijk
geloof: het lijden, sterven en verrijzen van Onze Heer. De liturgische vieringen in
deze week zijn van bijzondere schoonheid en behoren tot de voornaamste vierin-
gen van heel het liturgisch jaar. Naast de officiéle liturgie van de Kerk zijn er in de
loop van de geschiedenis ook volksdevoties en andere uitingen van volksvroom-
heid ontstaan. Daarnaast heeft het lijden, sterven en verrijzen van Jezus Christus
tal van kunstenaars geinspireerd tot het vervaardigen van fraaie uitbeeldingen van
de passie en het Paasfeest.

In vier avonden tijdens de veertigdagentijd staan we stil bij de liturgie en de kerke-
lijke kunst van de Goede Week en Pasen.

Inleiders: Dr. Robbie Dell'Aira, kunsthistoricus
Vincent Blom, plebaan en gedelegeerde voor de liturgie

Data: Dinsdag 18 maart: de Paaskring en Palmzondag
Dinsdag 25 maart: Chrismamis en Witte Donderdag
Dinsdag 1 april: Goede Vrijdag, Heilige Doorn en kruisweg
Dinsdag 8 april: Paaswake, Pasen en Paastijd

Tijd: 19.30 tot 21.30 uur

Locatie:  Bouwloods




Leesavonden

In dit seizoen van de Kathedraalschool lezen we verder uit de boeken van Joseph
Raztinger — Paus Benedictus XVI: Jezus van Nazaret. Tijdens drie sessies van drie
avonden bestuderen we de teksten van Paus Benedictus en spreken daar over. De
trilogie van Jezus van Nazaret vormt een uitgebreid beeld van de persoon van Jezus
Christus. De auteur geeft blijk van zijn grote kennis van theologie, exegese en de
kerkvaders. De teksten worden vooraf aan de deelnemers ter beschikking gesteld.

Leesavonden in voorbereiding op Kerstmis:

e Dinsdag 12 november
e Dinsdag 26 november
e Dinsdag 10 december

Leesavonden waarin een Bijbelse parabel
of het Onze Vader wordt behandeld:

e Dinsdag 7 januari
e Dinsdag 21 januari
e Dinsdag 4 februari

Leesavonden in voorbereiding op Pasen:

e Woensdag 12 maart
e Woensdag 19 maart
e Woensdag 9 april

Inleiders: Marijn de Jong en Jacques Roosen (theologen)
Leden van het pastoraal team

Tijd: 19.30 tot 21.00 uur
Locatie:  Plebanie
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Avondcontemplatie

Ook dit werkjaar organiseren we op meerdere momenten een avondcontemplatie
in de kathedraal. Enkel met het licht van kaarsen en afwisselend stilte en muziek.
ledereen is stil. Jezelf onderdompelen in de rust van dit unieke Godshuis waar het
gebed, de hoop en verwachtingen van duizenden gelovigen nog in de gewelven
hangen. Zit stil op een kerkbank en ervaar de nacht. Of loop rustig rond langs de
beelden en ervaar dit gewijde gebouw op een unieke manier. Een bijzondere erva-
ring waartoe wij graag allen uitnodigen die het de moeite waard lijkt.

Begeleider:  diaken Tim Bangert
Data en tijd: waorden via de nieuwsbrief meegedeeld
Locatie: Sint-Janskathedraal




Jongerengroep JZM

Onze parochie kent een actieve jongerengroep met als naam: Jongeren van de
Zoete Moeder (JZM). De jongerengroep komt iedere eerste vrijdagavond van de
maand samen rond een bepaald thema. Voor het komende seizoen staan de zeven
sacramenten op het programma. Naast het inhoudelijk gedeelte is ook de onder-
linge ontmoeting belangrijk. Daarnaast vieren de leden van de JZM op bepaalde
momenten samen de Eucharistie, is er aanbidding en bidden we de rozenkrans of
de kruisweg. Uiteraard is er ook een Sinterklaas- en Kerstviering. Daarnaast treffen
zij elkaar op zondag na de H. Mis en bij diverse andere gelegenheden. Met al deze
activiteiten, zo schrijven de jongeren zelf, willen we jongeren verbinden, ons
richten op vriendschappen, samen het katholieke geloof beleven en hier verder in
groeien.

Alle jongeren tussen +18 en 30 jaar die zich hiertoe aangesproken voelen, zijn van
harte welkom. Stuur een mailtje naar: secretariaat@sintjandenbosch.nl, dan ne-
men we contact met je op.
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Sacramentenvoorbereiding

Huwelijksvoorbereiding

leder jaar wordt vanuit de parochie een reeks voorbereidingsavonden gehouden
voor hen die zich voorbereiden op het ontvangen van het sacrament van het hu-
welijk. Zowel de pastores als gastechtparen werken mee aan deze avonden die een
interactief karakter dragen. Informatie en opgave via het secretariaat.

Doopvoorbereiding

Maandelijks vindt op een donderdagavond de doopvoorbereiding plaats. In een
gezamenlijke bijeenkomst bereiden de ouders zich voor op de doopplechtigheid.
Aan de hand van de doopliturgie worden ook alle tekens en symbolen verklaard.
Daarnaast gaan we in op wat het betekent om je kind te laten dopen en hoe de
geloofsopvoeding in het gezin gestalte kan krijgen.

Eerste Communie en Vormselvoorbereiding

Na de doop volgen nog twee sacramenten die de initiatie (opname) in de gemeen-
schap van de R.K. Kerk bekrachtigen. Rond het zevende levensjaar is dat de Eerste
H. Communie en rond het twaalfde levensjaar het sacrament van het Vormsel.
Voor beide sacramenten is een eigen voorbereiding, afgestemd op de leeftijd en
de leefwereld van de kinderen. De ouders worden actief bij deze voorbereiding
betrokken.
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Catechumenaat

Voor (jong)volwassenen die willen toetreden tot de Rooms-Katholieke Kerk is er
in onze parochie het catechumenaat. Dit proces leidt toe naar de sacramenten
van doop, vormsel en Eucharistie. Het catechumenaat bestaat uit een reeks bij-
eenkomsten waarin het katholiek-christelijk geloof wordt uitgelegd. Daarnaast zal
€én van de pastores van de parochie de persoonlijke ingroei in de gemeenschap van
de Kerk en de parochie begeleiden.

Het catechumenaat staat ook open voor hen die wel gedoopt zijn in de R.K. Kerk
maar nog niet de sacramenten van Eucharistie en/of vormsel hebben ontvangen.
Datzelfde geldt ook voor hen die vanuit een andere christelijke kerk willen toetre-
den tot de R.K. Kerk.




di 1 okt 2024
VI 4 okt 2024
vr 4 okt 2024
ma 7 okt 2024
di 15 okt 2024
do 17 okt 2024
do 31 okt 2024

Vr 1 nov 2024
VI 1 nov 2024
di 5 nov 2024

di 12 nov 2024
do 14 nov 2024
ma 18 nov 2024
di 26 nov 2024
do 28 nov 2024

vr 6 dec 2024
vr 6 dec 2024
di 10 dec 2024
do 12 dec 2024
za 28 dec 2024

VI 3 jan 2025
VI 3 jan 2025

di 7 jan 2025
do g jan 2025
ma 20 jan 2025
di 21 jan 2025
do 23 jan 2025
ma 27 jan 2025
W0 29 jan 2025

ma 3 feb 2025
di 4 feb 2025
do 6 feb 2025
vr 7 feb 2025
vr 7 feb 2025
ma 10 feb 2025
wo 12 feb 2025
ma 17 feb 2025
do 20 feb 2025
do 20 feb 2025
ma 24 feb 2025

Bezinningsavond
Cursus

JZIM
Sint-Jansavond
Bezinningsavond
Cursus

Cursus

Cursus

JZIM
Bezinningsavond
Leesavond
Cursus
Sint-Jansavond
Leesavond
Cursus

Cursus
JZM
Leesavond
Cursus
JZM

Cursus

JZM

Leesavond
Cursus

Cursus
Leesavond
Cursus
Sint-Jansavond
Cursus

Cursus
Leesavond
Cursus
Cursus
JIM
Cursus
Cursus
Cursus
Sint-Jansavond
Cursus
Cursus

Wat is gebed / getijdengebed / liturgisch gebed

In gesprek

Sacrament: Vormsel
Bedevaarten in het jodendom
Contemplatief gebed
Bijbelcursus

Bijbelcursus

In gesprek

Sacrament: Eucharistie
Gebed van alle dag
Voorbereiding op Kerstmis
Bijbelcursus

Bedevaarten in de islam
Voorbereiding op Kerstmis
Bijbelcursus

In gesprek

Sinterklaas

Voorbereiding op Kerstmis
Bijbelcursus

Kerstdiner

In gesprek

Nieuwjaarsborrel

Bijbelse parabel of het Onze Vader
Bijbelcursus

Geloofscursus

Bijbelse parabel of het Onze Vader
Bijbelcursus

Bedevaarten in het christendom
Geloven in het gezin

Geloofscursus

Bijbelse parabel of het Onze Vader
Bijbelcursus

In gesprek

Sacrament: Ziekenzalving
Geloofscursus

Geloven in het gezin
Geloofscursus

Seculiere bedevaarten
Bijbelcursus
Geloofscursus



do 6 mrt 2025
VI 7 mrt 2025
vr 7 mrt 2025
ma 10 mrt 2025
W0 12 mrt 2025
do 13 mrt 2025
do 13 mrt 2025
ma 17 mrt 2025
di 18 mrt 2025
W0 19 mrt 2025
do 20 mrt 2025
ma 24 mrt 2025
ma 24 mrt 2025

di 25 mrt 2025
do 27 mrt 2025
ma 31 mrt 2025

di 1 apr 2025
VI 4 apr 2025
VI 4 apr 2025
ma 7 apr 2025
di 8 apr 2025
WO g apr 2025

VI 2 mei 2025
VI 2 mei 2025
di 6 mei 2025
do 8 mei 2025
di 13 mei 2025
di 20 mei 2025
do 22 mei 2025
di 27 mei 2025

do 5 jun 2025
vr 6 jun 2025
vr 6 jun 2025
do 12 jun 2025
do 19 jun 2025
do 26 jun 2025

vr 4 jul 2025
vr 4 jul 2025

Sint-Jansavond
Cursus

JIM

Cursus
Leesavond
Sint-Jansavond
Cursus

Cursus

Cursus
Leesavond
Sint-Jansavond
Cursus

Cursus

Cursus
Sint-Jansavond
Cursus

Cursus
Cursus
JIM
Cursus
Cursus
Leesavond

Cursus

JZM
Bezinningsavond
Meimaandlezing
Bezinningsavond
Bezinningsavond
Meimaandlezing
Bezinningsavond

Bezinningsavond
Cursus

JZM
Bezinningsavond
Bezinningsavond
Bezinningsavond

Cursus
JIM

San Giovanni Rotondo Italié - H. pater Pio

In gesprek

Sacrament: Verzoening
Geloofscursus
Voorbereiding op Pasen
Assisi Italié - Z. Carlo Acutis
Bijbelcursus

Geloofscursus

Liturgie en kerkelijke kunst
Voorbereiding op Pasen
Lisieux Frankrijk - H. Teresia
Geloofscursus

Geloven in het gezin
Liturgie en kerkelijke kunst
Guadalupe Mexico - H. Juan Diego
Geloofscursus

Liturgie en kerkelijke kunst
In gesprek

Kruisweg

Geloofscursus

Liturgie en kerkelijke kunst
Voorbereiding op Pasen

In gesprek
Rozenkrans (Mariamaand)
WO2 - Jodenvervolging

Congregatie Dochters van Maria en Joseph
WO2 - Kapelaan Koopmans / Titus Bransma

WO2 - Het gezin Lob

Congregatie Dochters van Maria en Joseph

W02 - H. Maximiliaan Kolbe

Heer, leer ons bidden
In gesprek

Sacrament: Huwelijk
Heer, leer ons bidden
Heer, leer ons bidden
Heer, leer ons bidden

In gesprek
Sacrament: Wijding



Algemene informatie en opgave

Secretariaat parochie Sint-Jan (plebanie)
Geopend: maandag, dinsdag en donderdag tussen 9.30 en 12.30 uur
Choorstraat 1, 5211 KZ 's-Hertogenbosch
073 - 613 03 14

secretariaat@sintjandenbosch.nl



